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Als redactie grasduinen we regelmatig in de oude Hopbellen zowel voor hoofdartikelen als 

achtergrond informatie.  

1971 leek een keur aan leuke en informatieve artikelen te hebben. Daardoor ontstond het idee om 

eens een Tiedschrift geheel aan één jaar uit de Hopbel te wijden. 

 

 
 

Wij wensen u veel leesplezier. 
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50 JAAR GELEDEN  

UIT DE HOPBEL VAN 1971 
 

 

Wat gebeurde er zo’n 50 jaar geleden in Peize. Daarvoor hebben wij de Hopbellen over het jaar 

1971 eens uitgeplozen. Onderstaand een overzicht van opmerkelijke feiten uit dat jaar.  

Van diverse artikelen -hieronder voorzien van (zie artikel)- worden op de navolgende bladzijden 

een kopie gepresenteerd. 
 
 

Op 1 januari 1971 bedroeg het aantal inwoners van Peize 3454. 

De eerste dag van het jaar begon zeer koud, er werd -21 graden gemeten. Voor de middag kwam 

daar ook nog eens tien centimeter sneeuw bij. Maar het bleef geen winter want de volgende dagen 

regende en stormde het.  

 

De raad besloot op 5 januari tot de bouw van een urnenbewaarplaats maar die werd niet in 1971 

gerealiseerd. 

 

Het weer was overigens zeer wispelturig want op 13 januari werden de eerste schaatswedstrijden 

gehouden maar de geplande wedstrijden voor 15 januari gingen wegens dooi niet door.  

 

De vrouwenvereniging “De Schakel” vierde op 13 januari haar 5 jarige bestaan.  

 

Ook begin januari werd door de plaatselijke KI vereniging Peize kijkdagen georganiseerd om de 

aanwezige stieren op het proef- en fokstation te bezichtigen. (zie artikel) 

 

Wereldnieuws was er op 9 februari. Apollo 14 landde op de maan. Apollo 14 was de 3
e
 missie in 

het project Apollo. De bemanning bracht 45 kilo aan maanstenen mee terug naar de aarde. 

 

Op 25 februari vond de 17
e
 volkstelling plaats. Voorgaande tellingen vonden plaats in 1960, 1956, 

1947, 1930, 1920, 1919, 1909, 1899, 1889, 1879, 1869, 1859, 1849, 1840, 1830 en 1795.  

Deze 17
e
 volkstelling werd in 3 opeenvolgende Hopbel(len) voorzien van een nadere toelichting. 

(zie artikelen) 

 

1 Maart werd het opnieuw winter en vroor het meer dan 10 graden. 

 

Een voorlichtingsdag over het nieuw te bouwen bejaardenhuis werd op 18 maart gehouden. Er was 

veel belangstelling voor. 

 

31 Maart was er de boomfeestdag waarbij ca 120 kinderen waren betrokken. (zie artikel) 

 

Ca 80% van de stemgerechtigde kiezers in Peize gingen op 28 april naar de stembus voor de 

Tweede Kamer verkiezing. 

 

Op 22 mei werd een grote schoonmaak-dag gehouden. Veel vuil werd gevonden langs de wegen en 

in de sloten. Het dorp was daarna weer enige tijd schoon. (zie artikelen) 

 

Ook in mei ging de handenarbeidclub voor 3 dagen op stap naar Dwingeloo. (zie artikel blz. 12 en 

13 in dit Tiedschrift) 

 

Op 2 juni won Ajax de Europacup seizoen 1970/1971 

 

19 Juni vond de begrafenis van Tonny van Leeuwen plaats. Zie Tiedschrift 89, blz 3 en verder. 
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Op 26 juni werd het tennisveld officieel geopend. (zie artikel) 

 

Op 1 juli werd met het naar buitenrijden van een boodschappenkarretje met 3 postduiven, door 

burgemeester Van Bodegom, de opening verricht van het nieuwe bedrijfsgebouw van de centrale 

inkoopvereniging “Onder Ons” aan De Westerd. De levensmiddelen die hier lagen opgeslagen 

werden afgenomen door een 40 tal winkeliers in de drie noordelijke provincies. 

 

Het weer in de 2
e
 helft van juli was bijzonder gunstig voor de vakantiegangers. 

 

Apollo 15 landde op 30 juli op de maan en liet de 1
e
 maanwagen achter. ( zie artikel) 

Apollo 16 en 17 lieten respectievelijk de 2
e
 en 3

e
 maanwagen in april en december 1972 achter. 

Deze wagens kunnen, voorzien van een nieuwe accu, ook nu nog opnieuw ingezet worden.  

Apollo 17 was tevens de laatste ruimtevlucht uit de Apollo serie (gegevens Wikipedia). 

 

Muziekvereniging Excelsior vierde met een rondgang door het dorp en een show op 1 augustus haar 

65
ste

 verjaardag. (zie artikel) 

 

Het rijwielpad langs de Groningerweg werd op 14 augustus (eindelijk) officieel in gebruik gesteld. 

(zie artikel blz. 14 t/m 16 in dit Tiedschrift) 

 

In de Hopbel van 21 augustus werd gemeld dat de lichtmast bij de bushalte voor de zoveelste maal 

was geveld. Dit keer nam een autobestuurder met grote snelheid de bocht in de Groningerweg. Dit 

mislukte natuurlijk, met als gevolg, dat de lichtmast en de auto zwaar beschadigd waren. De politie 

constateerde, dat de bestuurder onder de invloed van sterke drank was. De beschadigde auto wekte 

de belangstelling van een passerende bromfietser, die bij de zuivelfabriek terugkeerde om 

polshoogte te nemen. Deze nieuwsgierigheid werd hem noodlottig, want ook bij hem werd ernstige 

dronkenschap geconstateerd. Ook hij kreeg een bekeuring. 

 

De Floralia tentoonstelling werd op 11 en 12 september gehouden. 

 

Uit een zware onweersbui viel op 27 september zoveel water dat de riolen het niet konden 

verwerken. In de Raadhuisstraat stond op een gegeven ogenblik twintig centimeter water. Het gazon 

voor het Zonnehof leek een vijver. 

 

In de Hopbel van 2 oktober stond het volgende bijzondere feit: 

Bakker A. Hommes (coöp. bakkerij) ontdekte bij het stukslaan van een kippenei dat in het ei nog 

een compleet eitje zat. Ook deze was voorzien van een schaal. 

 

Begin oktober betrokken de eerste bewoners hun appartement in het bejaardencentrum. 

 

Woensdag 21 oktober brandde de winkel, bakkerij en woonhuis van de familie Koning in de 

Hoofdstraat volledig uit. De familie heeft daarna besloten allern verder te gaan met de bakkerij en 

de Spar winkel af te stoten. 

 

Het 40 jarige jubileum van de voetbalvereniging vond op 25 oktober plaats. 

 

In de Hopbel van 30 oktober deelt de gemeente mee dat voor het witten van een woning een 

vergunning moet worden verleend. (zie artikel) 

 

In november deed de 4000
ste

 inwoner zijn intrede in Peize. Vanaf januari konden 546 nieuwe 

inwoners worden verwelkomd. (zie artikel) 



4  Tiedschrift nr. 91 - september 2021 - 

Op 21 november richtte een storm die over het land raasde ook in Peize flinke schade aan. Zo begaf 

een stuk van de achtergevel van een schuur aan het Noordse pad het en viel een zware populier op 

een bijschuur aan de Achterstewold. Het dak van de schuur werd flink beschadigd. 

 

In de Hopbel van 27 november werd ingegaan op de sluiting van de Zuivelfabriek “De Goede 

Verwachting”. (zie artikel) 

 

Op 6 december overleed op 75 jarige leeftijd “zuster” Grietje Kleveringa. In het december nummer 

van Tiedschrift volgt een artikel over mevrouw Kleveringa. 

 

December kenmerkte zich door bijzondere rustig en schoon weer. De temperaturen lagen bijna elke 

dag boven normaal. Nachtvorsten zijn er niet geweest. 

 

 
 

 

 

Uit de Hopbel van 23 januari 
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Uit de Hopbel van 9 januari 
 

 

 

 
 

Uit de Hopbel van 23 januari 
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Uit de Hopbel 6 februari 
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Uit de Hopbel van 17 april  

 

 

 
Luchtfoto uit 1958 

gebied tussen Hereweg (links) en Brusselseweg 

(rechts) is nu Bosplan 

(foto archief HVPP) 

 

 

 

 
Aanleg bosplan 

(foto collectie Jacob Bezema) 

 

Uit de Hopbel van 15 mei 
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Uit de Hopbel van 29 mei 

 
Uit de Hopbel 17 juli 
 

 

Uit de Hopbel van 7 augustus 
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Uit de Hopbel van 7 augustus 
 

 



10  Tiedschrift nr. 91 - september 2021 - 

 

 

 

 

 

 

Uit de Hopbel van 30 oktober 

 

 
 

 

 

 
 

Oude Paardendijk 2 

Met vergunning wit gemaakt. 

(foto collectie Jacob Bezema) 
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Uit de Hopbel 27 november  

 
 

Uit de Hopbel van 27 november 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Groningerweg 8, Zuivelfabriek 

(foto collectie Jacob Bezema) 
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DRIE DAGEN PRET 
verslag van een uitje van de handenarbeidclub in 1971 

geschreven door Leontien Kompier 

 

Uit de Hopbel van 29 mei 1971 

 

 

Op een mooie vrijdagochtend gingen we met onze handenarbeidclub naar Dwingeloo. 

Het weer was fantastisch en iedereen was in een vrolijke stemming.  

We werden gebracht door zes auto’s. Ik zat bij de familie Hagenauw in de auto. Na ongeveer een 

uur in de auto te hebben gezeten, arriveerden we in Dwingeloo. Iedereen, tenminste bij ons in de 

auto, had zijn mond open van verbazing, zo mooi was het daar. Maar nog geen minuut later begon 

iedereen alweer te zingen en te praten van je weet wel. We zijn er bijna. Nou dat was ook zo.  

 

Er stond een groot bord met allerlei namen erop, waar je zoal naar toe kunt gaan. Wij gingen naar 

de Noordster. Daar stond de blokhut waar wij die 3 dolle dagen zouden beleven.  

Juffrouw Hannie moet eerst nog even de sleutels ophalen. Nadat ze dat had gedaan, moesten we nog 

een klein eindje rijden naar de Noordster. Toen we aankwamen strekte iedereen zich eens uit en zei 

iedereen eens, hé hé.  

We konden de blokhut nog niet in en dat zouden we voorlopig niet kunnen omdat er nog een andere 

groep in was. Die zouden er pas om een uur of vier uitgaan en wij kwamen om ongeveer 12 uur aan. 

Maar we haalden onze bagage alvast uit de auto’s. Toen gingen we naar de kantine. 

 

Er waren 3 leidster mee en één leider. 

De leidsters heetten juffrouw Tineke, juffrouw Ina en juffrouw Hannie (Mevr. Pakes). De leider 

heette Albert Pakes. De auto’s gingen intussen weer terug naar Peize.  

 

 
Recreatiegebouw De Noordster, Dwingeloo 

 

Toen we bij de kantine aankwamen kregen we een zalig ijsje. Toen we het ijsje op hadden gingen 

we het bos in. Ja, want de blokhut lag midden in het bos. Het was een schitterend bos. We liepen 

allemaal hand in hand of arm in arm en zingend kwamen we op een mooi plekje waar we 

vossenjacht gingen doen. Drie kinderen gingen het bos in en naderhand gingen we in groepjes van 2 

of 3 kinderen ze zoeken.  
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Albert zag een klein egeltje wat waarschijnlijk lag te slapen. Onderhand hadden een paar kinderen 

die 3 kinderen ontdekt en brachten ze naar de leiding toe. Toen gingen er nog 3 kinderen het bos in 

als vossen en gingen wij ze na 10 minuten weer zoeken. Toen we het spelletje een paar keer hadden 

gespeeld gingen we weer op stap. Nu gingen we andere spelletjes doen, zoals kontakt en boompje 

verwisselen.  

 

Om een uur of drie gingen we weer terug naar de blokhut want we kregen limonade. Heerlijk wat 

smaakte dat. Nadat we de limonade op hadden gingen we naar buiten. De leidsters gingen de 

keuken in om voor de warme maaltijd te zorgen. Zo naderde de avond. Om een uur of zes werden 

de kinderen opgetrommeld voor de warme maaltijd. Ja, want we hadden allemaal een taak voor 

iedere dag gekregen. Na het eten gingen de kinderen van de warme maaltijd en de leidsters 

afwassen.  

Langzamerhand brak de avond door. Toen het donker genoeg was, dat was om een uur of elf, 

hielden we een nachtwandeling. Toen we terugkwamen piepten we allemaal gauw onze bedden in. 

Iedereen sliep al heel gauw.  

 

Toen het ochtend was, werden de kinderen van het ontbijt het eerst geroepen. Ze gingen de tafel 

dekken en de anderen gingen zich alvast wassen. Nadat iedereen klaar was met wassen gingen we 

eten. De kinderen van het ontbijt gingen weer afwassen en de rest ging naar buiten.  

’s Middags hielden we een speurtocht. Dat was erg leuk. Toen we terug kwamen stond er limonade 

en dat smaakte. ’s Avonds aten we weer en iedereen schrokte het naar binnen zo’n honger had 

iedereen.  

 

 Blokhut 
 

’s Avonds was het de bonte-avond. Iedereen voerde een toneelstukje op of zong een liedje. Het was 

heel gezellig. Toen gingen we naar bed. ’t Was de laatste nacht. We sliepen zalig. 

De volgende ochtend stonden we al vroeg op. Het eerste wat we gingen doen was pakken, dat moest 

ook. Toen gingen we eten. Na het eten gingen we weer buiten spelen.  

Om een uur of elf wachtte ons een verrassing, we zouden gaan picknicken. Iedereen sprong een gat 

in de lucht van blijdschap. We gingen dan ook al gauw op weg. Iedereen droeg wat. Midden in het 

bos was er een mooie plek, daar bleven we dan ook zitten. We deden allerlei spelletjes, dat was erg 

leuk.  

Om een uur of vijf gingen we weer terug. We kwamen nog langs de grote heide. Toen we bij de 

blokhut aankwamen aten we het laatste avondmaal. Toen arriveerden de eerste auto’s. En toen alle 

auto’s er waren vertrokken we na een hevig afscheid. Ik zat nu bij juffrouw Tineke’s vader in de 

auto. 

Peize, daar was Peize. Thuis! 

 

LEONTIEN KOMPIER. 
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RIJWIELPAD FEESTELIJK GEOPEND 
Uit de Hopbel van 21 augustus 1971 

 

 

vervolg > 
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De heer Van Bodegom werd al tijdens zijn installatie als burgemeester geconfronteerd met de 

aanleg van het fietspad. Hij kreeg toen een “veiligheidsfiets” aangeboden. Zie onderstaande foto en 

artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden van 25 oktober 1969. 
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NURGERMAARK 
Uit de Hopbel van 20-11-1971 

 

 

Het was eis op ’n huil mooie dag 

Toen een bejoarde Paizer zee 

Tot zien noaste buurman: 

“Road eis wat ik groag dee, 

Neit op fiets nor stad of paark, 

Mor as stoe nou met wolst, wol ‘k 

Dinsdag wel nor Nurgermaark”. 

En Buurman zee: “Nou dinsdag al, 

Is ’t dan al weer zo wied? 

Nou jong doar heb ‘k wel oor’n noar, 

Dan goan wai mooi op tied”. 

Dus zo gezegd ok zo gedoan. 

Het was ’s murg’ns neit zo loat, 

Toen je de baide mannen al 

Zaag’n fiets’n over stroat. 

Ze ging’n deur de verkoaveling 

Lekker zo op Nurgermaark an. 

Buurman dei zee opeins: 

“Wat is het hier toch stil man, 

Gien tuut zei je hier op de weg, 

Host gien auto of een fietser zag. 

Zeg jong, doe bist toch neit verkeerd, 

’t Is toch wel de goie dag?” 

Het antwoord was: “Joazeker heur, 

Ik weit toch huil gewis 

Dat de joarliekse Nurgermaark 

Op dizze dinsdag is.” 

Mor hou wieder of het span kwam 

Het wur neit drokker op de weg. 

Buurman docht: “’t Is vast gien maark 

Woar ik je donder op zeg!” 

Rustig fietste hij toch mor deur, 

Hij kon zich ok vergiss’n allicht, 

Mor ’t was hom veul, ja veuls te stil. 

Met Nurg nou al in ’t zicht. 

En toen, ja toen kwamm’n ze in Nurg. 

Mor dat was eev’n staark, 

Want hou ze tuurd’n, keek’n, 

Ze zaag’n gien Nurgermaark. 

Gien peerd of aner deier was er. 

Het was doods en kil. 

Gien draaimeul’n wur er heurt, 

Het was ontstellend stil. 

De eerste buurman het zich toen 

’t Benauwde zweit van de kop of wist 

En huil beneep’n zee hij dat 

Hij zich schienboar haar vergist. 

Mor ik wus het toch wel iezervaast, 

Dat meinde ik, wat duvekoater 

Nou is die verrekte Nurgermaark 

Toch zeker een weekie loater. 

De aner het toen hart’lijk laacht 

En zee: “Trek dai er mor niks van an. 

Nou wai hier toch einmoal binn’n 

Nou neem’n wai veur de schrik een 

                                        borrel man.” 

Dat dee de teleurstelling vergeet’n, 

Want dei borrel vul er lekker in. 

Vergeet’n was huil Nurgermaark, 

Het leev’n haar weer zin. 

Ze naam’n toen nog elk een poar. 

Doarna weer op het fietsie stapt 

En huil monter en welgemoud 

Nor Pais, nor hoes tou trapt. 

En weit je wat het tweital 

Een weekie loater hef gedoan? 

Toen binn’n ze soam weer op de fiets 

Nor de echte Nurgermaark tou goan. 

Toen was de maark er dan ok echt… 

En ok veul deiern waar’n er dou. 

Ze slenterden over de maark. 

Genoot’n hebb’n ze en hou. 

Ok toen namm’n ze weer ’n poar borrels 

En wur loater kalm, bedoard 

Langzoam fietsende de terugrais 

Met zien baiden weer anvoard. 

En midd’n in de verkoaveling 

Zee d’ein: “Zeg man niet gek is dat, 

Wai hebb’n dit joar van Nurgermaark 

Lekker twei moal wil van had”. 

Mor ‘k denk as hij het volgend joar 

Zien buurman weer vrag, zeer gewis, 

Hij dan wel eerst goud oetdoktert 

Wanneer de goie Nurgermaarkdag is. 

 

  

 

 

 
 


